e komt thuis uit judo en je kijkt direct naar de

tafel: ‘Gaan we al eten mam?'. Je hebt trek en
je maag rommelt ervan. Als je een poosje niet
hebt gegeten merk je dat aan je lichaam. Wat is
het dan lekker om te eten, om bij te komen en
nieuwe energie te krijgen. Mmm...

BROODNODIG

Het is belangrijk om te eten. Mensen zijn er afhan-
kelijk van. Als er te weinig graan geoogst kan wor-
den, dan is er een tekort aan graan en brood. Zoals
nu in de Oekraine, omdat er mijnen in de velden

liggen. Mensen hebben honger en raken verzwakt
of worden ziek. Soms sterven zelfs mensen van de
honger. Verschrikkelijk! Het is broodnodig voor ons
lichaam dat we elke dag genoeg eten krijgen. Echte
voeding, waar ons lichaam niet zonder kan en niet
snoepjes of chips. Wat een zegen als we genoeg
mogen hebben.

BROOD UITDELEN

De Heere Jezus sprak meerdere keren over brood.
En ook in de wonderen die Hij deed heeft brood
een plek. Nadat een jongen 5 broden en 2 vissen




“Hij liet de discipelen en alle
mensen die erbij waren zien

en ervaren dat Hij hun nieuwe §

kracht kon geven.”

bij Hem had gebracht, gaf de Heere Jezus dui-
zenden mensen daarvan brood en vis te eten.
Uit weinig voedsel geeft Hij iedereen te eten!
De Heere Jezus zorgde voor deze mensen. Hij
liet de discipelen en alle mensen die erbij waren
zien en ervaren dat Hij hun nieuwe kracht kon
geven, op die dag in de bergen rond etenstijd
(Joh.6:1-15). Hij liet daarmee zien dat Hij geen
gewoon mens is.

BROOD DES LEVENS

Veel mensen liepen achter de Heere Jezus aan
om Zijn wonderen te zien. Ze vonden het vast
heel bijzonder dat Hij hun brood had gegeven.
Na dit wonder, geeft de Here Jezus belangrij-
ke lessen over het eeuwige leven. Hij zegt over
zichzelf: 'lk ben het Brood des levens'. Is Jezus
een brood? Wat klinkt dat gek. Wat zullen de
mensen verbaasd hebben staan luisteren. Wat
bedoelt de Heere met deze woorden? Maar de
Heere Jezus wil nu zeggen: jullie hebben Mij no-
dig. Brood heb je nodig voor je lichaam. Mij, de
Heere Jezus, heb je nodig voor je geest, voor je
ziel. Hij leert de mensen zo dat niemand uit zich-
zelf tot geloof kan komen. Hij leert de mensen
dat ze afhankelijk zijn van de hemelse Vader. Hjj
kan en wil je rust geven. Hij kan je leven vullen,
zegenen en verlossen. Hij is zo machtig!

DAGELIJKS BROOD
In het onze Vader leert de Heere Jezus ons bid-
den: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Ons
lichaam heeft regelmatig voeding nodig om in
leven te blijven. We kunnen niet een voorraad
eten opeten en dan een paar dagen of weken

zonder eten verder gaan met alles wat we doen.
Zo hebben we ook elke dag de Heere nodig; Zijn
woord, Zijn beloften, Zijn liefde en Zijn trouw.
De Bijbel laat op zoveel bladzijden zien dat de
Heere Zijn zegen kan geven en ook echt wil ge-
ven aan jou en mij. Er is voor elke dag genoeg.

VERLANGEN NAAR VREDE

In de Bijbel lezen we dat de mensen door de
zondeval zonder God willen leven. Mensen den-
ken dat ze zelf het beste weten hoe ze geluk-
kig kunnen worden en hoe ze zich belangrijk of
tevreden kunnen voelen. De Heere Jezus zegt
dat we schuldig staan tegenover God. We heb-
ben Hem nodig om gelukkig te kunnen leven
en zelfs gelukkig te kunnen sterven. Als je weet
dat je bij Hem mag horen, dan wil je Hem niet
meer missen. Dan verlang je naar alles wat Hij
kan geven. Je verlangt naar Zijn vrede en Zijn
nabijheid. Hij geeft je alles wat je nodig hebt,
vandaag en voor altijd.




VRAGEN

NEEM EN EET!

In het Avondmaalsformulier lezen we: ‘Hij
heeft de oorzaak van onze eeuwige honger
en kommer, namelijk de zonde, weggeno-
men.” Kun jij uitleggen wat deze moeilijke
zin betekent?

NOOIT MEER HONGER
In de Bijbel kun je op verschillende plekken
lezen dat je verzadigd zult worden als je
met ‘honger’ bij de Heere Jezus komt. Zoek
— maar eens op Mattheus 5:6 en Psalm 34:11
en Johannes 6:35. Begrijp jij deze teksten?
Welke tekst(en) vind jij mooi en waarom?

PERFECTE DIEET

Ken jij het liedje: ‘Lees je Bijbel, bid

elke dag, dat je groeien mag'? Wat

een belangrijke les! Laten we het

maar blijven zingen. En het vooral

blijven doen! Het is het perfecte di-

eet voor je geestelijke leven, je leven
met God. Het liedje is er in veel talen..
Welke ken jij?

DUITS: Lies die Bibel bet jeden tag
wenn du wachsen willst

FRANS: Lis ta Bible prie chaque jour
si tu veux grandir

ENGELS: Read your bible pray everyday
if you want to grow.

BROOD UIT DE HEMEL
Welke mensen kregen ‘brood uit de hemel’,
waar ze echt brood en koeken van konden
bakken? Wat liet de Heere God de mensen
daardoor zien en ervaren?

GRAANSCHUREN

Wie in de Bijbel krijgt de belangrijke taak
om te zorgen voor volle graanschuren?
Wie werden hierdoor gered in een tijd van
hongersnood?
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